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"Denn alle Schuld rdcht sich auf Erden"

Goethe, Faust.
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VOORWOORD

Deze variatie op het Faust-thema is oorspronkelijk geschreven als feuille-
ton, en zo’n tien jaar geleden in drie delen gepubliceerd in het voormalige
blad van de Personeelsvereniging van de RVS (PV-Koerier).

Dit orgaan verscheen met dermate grote tussenpozen, dat bij de publicatie
van het laatste deel niemand nog wist waar het wverhaal ook al weer over
ging. Van een heruitgave is sindsdien nooit meer iets gekomen.

Vandaar dat deze nieuwe (hier en daar wat aangepaste) tweede druk ongetwij-
feld in een dringende behoefte wvoorziet.

De oudste der beide schrijvers heeft zich belast met de opmaak, en van zijn
hand zijn ook de fraaie illustratién.

Moge wat nu volgt u een wijle van gepaste ontspanning en genotrijke
verpozing schenken.

Palmzondag 1997.
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Hoofdstuk 1. De Software

Nu ik voor de taak sta - die ik misschien wat lichtvaardig op mijn schou-
ders genomen heb - de juiste toedracht op schrift te zetten van de merk-
waardige, ja welhaast ongelofelijke feiten die zich op ons kantocor hebben
voorgedaan na de vroegtijdige pensionering van het hoofd Pensiocenuitkerin-
gen, de heer Van Berckel, dringt het pas goed tot mij door hoeveel moeite
het zal kosten om te vermijden dat men zal gaan geloven dat ik gek ben.
Maar mocht dat toch gebeuren, het zij zo. Ik weet in ieder geval dat ik het
niet gedroomd heb, ondanks het feit dat het allemaal alweer tien jaar
achter ons ligt. Bovendien: iedereen moet zich nog levendig de figuur van
Van Berckels opvolger, Adriaan Geyselaar, kunnen herinneren.

Zelf kende ik Geyselaar al lang voordat hij in dienst van ons bedrijf trad.
Op de middelbare school, waar hij twee klassen hoger dan ik zat, had hij de
naam van een wiskundig genie te zijn. Toen ik hem tijdens onze studietiijd
nader leerde kennen bleek hij inmiddels slachtoffer van een verslaving aan
de computer te zijn geworden in een mate, die ik nog nooit eerder had
meegemaakt. Thuis had hij niet minder dan vier Personal Computers, en zijn
zolder was één opslagplaats van magneetbanden, disks in allerlei socorten en
een onmetelijke hoeveelheid software. Toch behoorde hij niet tot het socort
mensen, dat ook werkelijk nergens anders verstand van heeft. Integendeel
was hij juist op diverse gebieden goed thuis, en bleek hij met name op
filosofisch, ja zelfs op theologisch terrein zeer belezen, waarbij ik mij
altijd afvroeg waar hij de tijd daarvoor vandaan haalde.

Eigenlijk behoeft het geen verbazing te wekken dat Geyselaar binnen ons
bedrijf een snelle carriére maakte. Toen de goede heer Van Berckel, over
wie verder geen kwaad woord, nog de leiding had over de afdeling Pensioen-
uitkeringen, dreigde daar in de loop der jaren een catastrofale toestand te
ontstaan. De ellende begon toen men, ergens in het begin van de zeventiger
jaren, het besluit nam om over te schakelen van een ouderwets maar oerdege-
lijk kaartenbaksysteem naar een meer aan de eisen des tijds aangepaste
wijze van verwerking. Door onwennigheid met de nieuwe apparatuur, gecombi-
neerd met het vertrek van enkele ervaren krachten, ontstonden dusdanige
administratieve problemen, dat de directie besloot voor de oplossing der
moeilijkheden het befaamde bureau Wock & Wack Inc. in de arm te nemen.

Op meer dan raadselachtige wijze mislukte iedere poging van dit gerenom-
meerde instituut om orde in de chaos te scheppen. Het was, aldus een
radeloze voorzitter van de directie tegenover de vakpers, alsof de Duivel
ermee gpeelde. Zelfs het modernste, vernuftigste programma kon niet
bewerkstelligen dat pensicenuitkeringen vlot en accuraat werden geregeld.
Het was om gek wvan te worden.

Het was in die turbulente periode, dat Adriaan Geyselaar solliciteerde naar
de functie "Hoofd Pensiocenuitkeringen", na de pensionering van de zwaar
overspannen heer Van Berckel berucht als de minst begerenswaardige post in
ons concern.

Nog diezelfde dag volgde zijn benceming, en begon hij samen met de laatste
twee, ernstig overwerkte, medewerkers van de afdeling "als een bezetene",
zoals dezen later vertelden, de werkzaamheden opnieuw te programmeren op de
grote IBM computer, kennelijk aan de hand van een programma dat hij reeds
van tevoren kant en klaar in gereedheid had. Nieuw personeel weigerde hij
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Op de afdeling Pensioenuitkeringen dreigde een catastrofale

toestand te ontstaan...



op zijn afdeling aan te nemen, en het werk voor de beide nog aanwezige
medewerkers bleef voortaan beperkt tot louter administratieve taken, zoals
formulieren invullen en verzenden, en wat typewerk. Al het automatiserings-
werk, de complete gegevensverwerking, werd door hem van A tot Z in z’'n
eentje verricht, en hij weigerde ook maar het geringste deel van die taak
door iemand anders te laten overnemen. Door een ingewikkeld password was
het trouwens onmogelijk toegang tot zijn programma te krijgen, en wie het
toch probeerde riskeerde zijn razende woede.

Een ongewenste situatie natuurlijk, die echter door de directie werd
gesanctioneerd, blij als die was dat de chaos op de afdeling Pensioenuitke-
ringen eindelijk tot het verleden behoorde.

Want dat was wel degelijk het geval. In de jaren die volgden liepen nergens
in het hele bedrijf de werkzaamheden zo vlekkeloos als op Geyselaars
afdeling, ondanks de minimale bezetting. Aanpassingen aan diverse over-
heidsmaatregelen zoals veranderingen in het stelsel van in te houden
belastingen, ziekenfondspremies e.d., allerlei zaken die gemakkelijk tot
problemen aanleiding zouden kunnen geven, verliepen volstrekt rimpellocos.
Klachten van verzekerden behoorden definitief tot het verleden.

Het eigenaardige daarbij was, dat Geyselaar zelf onder deze ogenschijnliijk
ideale omstandigheden nooit een erg tevreden indruk maakte. Integendeel
zelfs. Naarmate de jaren verstreken en de prestaties van zijn afdeling zo
mogelijk nog volmaakter werden leek hij humeuriger te worden. Als wij
elkaar eens spraken, wat steeds sporadischer gebeurde, wilde hij nooit over
zijn werk praten, en als ik er toch eens over begon reageerde hij korzelig,
zodat wij dan maar uitsluitend van gedachten wisselden over onze gemeen-
schappelijke belangstelling voor zaken als spiritisme, een voortbestaan na
de dood en de Bijbel, met name het Boek van de Openbaring.

Het was op een regenachtige middag in maart 1987 dat hij me onverwacht
vroeg om na half vijf even bij hem langs te komen om, zo zei hij, mijn
mening te horen over een vreemd probleem.

Toen ik die avond zijn kantoor binnenkwam zat hij juist achter zijn
beeldscherm zo te zien wat gegevens in de computer in te voeren. Hij
staakte zijn werk en draaide zijn stoel naar mij toe.

"Hallo. Doe de deur dicht als je wilt, en ga zitten." Hij gebaarde naar een
stoel. "Ik ben zo klaar."

Ik ging zitten en keek hem van terzijde aan. Hij zag er slecht uit. Zijn
gezicht was ongezond bleek en zijn ogen stonden dof.

Een printer was inmiddels gaan ratelen. Geyselaar scheurde er de geprodu-
ceerde strook papier af, bekeek die hoofdschuddend en liet hem op zijn
bureau dwarrelen.

"Is er wat aan de hand met je programma?" vroeg ik voorzichtig, denkend aan
zijn hekel om daarover te praten, maar tot mijn verrassing ging hij er
meteen op in.

"Er is wat mee aan de hand, ja. Ik kan er met niemand over spreken.
Iedereen die ik het zou vertellen zou denken dat ik stapel krankzinnig was.
En wie weet bén ik het nog ook. 0f ik heb iets krankzinnigs uitgehaald, dat
is ook mogelijk. Maar kijk zelf, en oordeel."

Onder het spreken had hij een map opengeslagen, waaruit hij wat documenten
haalde.

"Polisgegevens, " lichtte hij toe. "Een verzekering bij overlijden. Alle
gegevens zitten uiteraard in het computerbestand. Nu, let op. Ik voer het



polisnummer in."

Hij voegde de daad bij het woord. Het polisnummer verscheen op het scherm.
"En nu," vervolgde Geyselaar, "geef ik een instructie waardoor je direct
alle gegevens ziet verschijnen, die de computer aan de hand van dat
polisnummer kan produceren."

Ik zag het. Naam en geboortedatum van de verzekerde verschenen, evenals die
van diens vrouw. Adres, gegevens van andere verzekeringen, gironummer,
kortom alles wat voor onze administratie ook maar enigszins van belang kon
zijn schoof voorbij. Toen verscheen een laatste boodschap, die mij de ogen
deed uitpuilen van verbijstering. Dat kon toch niet!?

Het laatste gegeven luidde simpelweg: overlijdensdatum 3 maart 1987... en
vandaag was het 2 maart!
"Wat!?... Overlijdensdatum morgen?" stamelde ik tenslotte. "Heb jij dat

daarnet soms ingevoerd?"

Geyselaar schudde het hoofd. "Dit is al de zoveelste keer," mompelde hij.
"Het komt de laatste jaren steeds vaker voor. Al tientallen malen heb ik
het nu meegemaakt dat de computer steeds te vroeg begint met handelingen,
noodzakelijk om een uitkering te regelen. Te vroeg, zeg ik. Ettelijke
dagen, soms wel een hele week, voordat de verzekerde daadwerkelijk is
overleden. Op de een of andere wijze weet hij precies de juiste overlij-
densdatum te voorspellen... of te berekenen, weet ik veel."

Hij zweeg even, en voegde er toen aan toe: "Tot nu toe klopte het steeds
exact."

Ik staarde hem aan. "Dus je bedoelt dat je nu..."

"Dat bedoel ik precies," zei hij bitter. "Deze man ZAL morgen overlijden.
Geen twijfel mogelijk."
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Hoofdstuk 2. De Overeenkomst

Wat Geyselaar daar gezegd had klonk zo ongelofelijk, dat ik geruime tijd
niet wist wat te zeggen. Een computerprogramma dat iemands overlijden wist
te voorspellen? Of was het een kwestie van berekenen?

Geyselaar was intussen opgestaan en begon door zijn kamer te ijsberen.

"Ik kan er niet meer tegen," zei hij tenslotte hees. "Het is de hoogste
tijd dat ik er met iemand over praat. Als ik de situatie goed taxeer zit ik
flink in de problemen."

"Het is bijna niet te geloven..." Ik was nog steeds niet over mijn verbijs-
tering heen. "Maar luister eens: jij moet toch weten hoe die computer dat
doet? Het is toch jouw programma?"

Geyselaar bleef een tijdje met zijn handen in zijn zakken uit het raam
staren. Eindelijk wendde hij zich weer om.

"Eh... nee," zei hij, "het is niet van mezelf. Het is wvan Kassandra."

"En wie is Kassandra?" vroeg ik.

"Het is geen ’wie’. Het is een softwarebureau in Engeland. In Cornwall, om
precies te zijn." Geyselaar dacht even na. "Hoewel, helemaal zeker weet ik
het niet. Maar ik denk dat ik je beter alles van het begin af kan vertel-
len.”

Enige minuten bleef het stil. Ik voelde dat mijn oude schoolmakker naar
woorden zocht om zijn ongetwijfeld merkwaardig relaas aan te vangen. Het
werd geleidelijk donkerder in het vertrek. Geyselaar leek het niet te
merken. Meer dan ooit viel me zijn gekwelde gelaatsuitdrukking op.

"Het gebeurde nu bijna zeven jaar geleden. Ik was op vakantie in Cornwall.
Op een motorfiets doorkruiste ik het woeste landschap. In vroegere tijden
was dat het woongebied van de Kelten, een geheimzinnig volk. Hun taal en
cultuur zijn nu uitgestorven. Zegt men. Maar overal kom je ze nog tegen:

in hun ruines, in hun duistere grafmonumenten, in dorpjes met zangerige
Keltische namen, in de vele volksverhalen. In de middeleeuwen overwoekerde
het Christendom weliswaar de oude Keltische cultuur, maar sommigen beweer-
den dat het maar een broze vernislaag was, waaronder het heidendom ongehin-
derd voortleefde. In enkele kloosterkronieken uit die tijd werden bepaalde,
afgelegen gebieden in Cornwall zelfs het domein van de Duivel genoemd...

De streek maakte een diepe indruk op me, een indruk die door een loodgrij-
ze, laaghangende en dreigende bewolking nog werd versterkt. Al vanaf de
aanvang van mijn tocht was het weer somber geweest, maar op de vierde dag,
laat in de middag, brak er een compleet noodweer los. Juist op dat moment
reed ik het kleine dorp St. Evalstone binnen, dat op het eerste gezicht een
vriendelijke indruk op me maakte. Was ik toen maar doorgereden! Als ik had

geweten wat me daar... Maar goed." Geyselaar maakte met zijn rechterhand
een definitief gebaar, als om zich zelf te dwingen slechts de feiten weer
te geven.

"Ik besloot niet verder te reizen en in de plaatselijke herberg te over-
nachten. De vrouw van de waard bracht me naar mijn kamer. Toen ik, na
mezelf opgeknapt te hebben, in de gelagkamer terugkeerde, bleek er inmid-
dels nog een gast gearriveerd te zijn. Het was een al wat oudere heer,
typisch een ’gentleman’, je weet wel, zo’n product van het Engelse kost-
gchoolgysteem. Hij was op een wat ouderwetse manier gekleed, wat stijfjes,
maar toch met een gevoel voor stijl en decorum dat je tegenwoordig nog maar
zo zelden aantreft. Ondanks zijn leeftijd had hij ravenzwart haar, iets wat
me erg opviel. Misschien iemand met Keltisch bloed in de aderen, dacht ik.



Op de ontspannen en gemoedelijke manier waarop hij met de waard praatte
concludeerde ik dat de man een inwoner van het dorp moest zijn.

Ik zette me aan de bar, mompelde een groet en wilde iets bestellen. Hij was
me Voor.

"Ah, een reiziger in ons dorp," zo richtte hij het woord tot me. "Staat u
mij toe dat ik u iets te drinken aanbied?"

Ik kreeg geen tijd om beleefd te weigeren. Blijkbaar verwachtte hij ook
geen ontkenning, want met een glimlach voegde hij er direct aan toe:

"Ik drink niet graag alleen, ziet u. En daarnaast, met dit ellendige weer
moet u als vreemdeling wel een bijzonder ongastvrije indruk van onze streek
hebben gekregen. Misschien kan een goed glas bier daar iets aan verhelpen?"
Ik antwoordde hem dat dit heel vriendelijk was, dat ik de streek prachtig
vond en dat ik als Nederlander wel een flinke regenbui kon verdragen.

Daar moest hij om lachen. Op mijn beurt bood ik hem iets te drinken aan.
Enfin, we raakten aan de praat, de heer Nicholas - onder die naam stelde
hij zich aan mij voor - gaf nog een rondje, kortom, het werd heel gezellig.
Trouwens, veel meer dan praten en drinken viel er in dat gat met zulk weer
toch niet te doen. Nicholas bleek een onderhoudend spreker, en een stevige
drinker ook. Daarnaast was hij royaal. Voor mijn fatscen kon ik natuurlijk
niet achterblijven, en al snel had ik meer op dan eigenlijk goed voor me
was."

Geyselaar ging weer zitten en streek met een vermoeid gebaar zijn handen
door zijn verwarde haardos. Buiten was het nu geheel donker geworden.
Waarschijnlijk waren wij als enigen in het kolossale kantoorgebouw achter-
gebleven. Er hing een beklemmende stilte. Om iets te doen knipte ik de
bureaulamp aan. Een heldere lichtcirkel wverscheen op het bureau, en
accentueerde de duisternis in de rest van het vertrek.

Geyselaar staarde naar de heldere plek op zijn schrijfblad. "Vreemd, hoe
snel je met een vreemde, in een café en op vakantie, over persoonlijke
zaken in gesprek kunt raken," mijmerde hij. "Je weet dat je zo iemand
waarschijnlijk toch nooit meer zult terugzien. Dat praat gemakkelijker, je
hoeft niet zo op je woorden te letten, en je kunt zonder verdere schade je
persoonlijkheid aan iemand prijsgeven..." Hij glimlachte bij die laatste
woorden, maar in zijn stem klonk nu iets door dat ik er tot dan toe nog
niet in had gehoord: onverholen angst.

"Nicholas bleek veel van mijn interesses te delen. Hij was de eigenaar van
‘Kassandra’, een klein software bureau. Op mijn beurt vertelde ik hem het
een en ander van onze toenmalige automatiseringsproblemen op kantoor. Je
zult het je nog wel herinneren, die chaos die er toen heerste op de
afdeling Pensiocenuitkeringen."

Ik knikte, en voelde dat Geyselaar op het punt stond me iets te vertellen
dat hij nog niet eerder aan iemand anders had kwijt gewild.

"Je weet hoe zo’n gesprek verloopt, als je in een wat aangeschoten toestand
verkeert. Je springt van het ene onderwerp op het andere, waarbij je zelf,
wonderlijk genoeg, het gevoel blijft behouden dat ze allemaal logisch uit
elkaar voortvloeien. Maar op het eind weet je niet meer met welk onderwerp
het gesprek begonnen is. Wel, zo ging het toen oock. Zonder het te merken
bevonden we ons plotseling, Nicholas en ik, daar in dat sombere Cornwall,
in die verder lege gelagkamer, in een diepzinnige discussie over de
filosofie van Plato, diens invloed op het Christelijk denken, het Keltisch
volksgeloof en het al dan niet bestaan van de ziel."

Geyselaar wierp zich achterover in zijn stoel. "We waren allebei beslist
flink dronken, althans, ik was het zeker. En toch, ondanks dat, de gedach-
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tewisseling die toen volgde kan ik me ook nu nog - bijna zeven jaar later -
nog bijna woordelijk herinneren."

Geyselaar was steeds nadrukkelijker gaan praten. Plotseling moest ik aan
vroeger, aan school, denken. Geyselaar vertelde, wij - mijn schoolmakkers
en ik - vormden het klankbord, de bewonderaars die zich lieten meeslepen
door zijn stem, door zijn geestdrift en beeldend taalgebruik. Er was niets
veranderd in al die jaren. Niet langer vertelde Geyselaar over een voorbije
gebeurtenis; nee, ik was erbij! Zijn woorden materialiseerden. Het kantoor
veranderde voor mijn ogen - of was het in mijn geest? - in een gelagkamer,
het bureau werd een bar, en in mijn op gang gebrachte fantasie meende ik
zelfs de bittere lucht van tabaksrook en verschaald bier te ruiken.

En daar, op de hoek van het bureau, nee, aan de bar, zijn linkerarm er
losjes op steunend, zat Nicholas. Ik hoorde de stem van Geyselaar weer,
maar anders, aangezet door de whisky en in het vuur van het gesprek dat hij
zeven jaar geleden voerde met Nicholas, die zich naar hem toe boog.

"...Dus ook u bent een hartstochtelijk bewonderaar van Plato?"

"Zeker," antwoordde Geyselaar. "Ik durf zelfs wel te beweren dat er na hem
feitelijk niets ocorspronkelijks meer is gedacht. Plato legde het fundament,
de rest bouwde alleen maar daar op voort."

"U bent dus een ’‘Platonist’, als ik dat zo mag zeggen?"

"Niet helemaal. Ik zei dat ik de grote filogoof bewonderde, niet dat ik al
zijn gedachten deelde. Zijn ideeén over de ziel bijvoorbeeld verwerp ik.
Maar ja, nu dwaal ik af, dat zal u wel niet interesseren."

"Integendeel, m’'n beste, integendeel. U snijdt daar een zeer intrigerend
onderwerp aan. Het heeft mijn volle belangstelling, mag ik wel zeggen. Gaat
u alstublieft verder."

Door deze woorden aangemoedigd vervolgde Geyselaar: "U kent de Phaedron,
het boek van Plato over de ziel?"

"Uiteraard."

"Wel, Plato verdedigt daar het bestaan wvan de ziel, en beargumenteert de
onsterfelijkheid ervan. Volgens mij op dubieuze gronden."

"Maar u weet toch dat juist de christelijke theologie dankbaar van Plato
gebruik heeft gemaakt om de ziel als bron van het leven te bewijzen en ook
filosofisch te rechtvaardigen? Buit, behaald op de heidenen, noemde men
dat."

"Precies. Want op dat punt gaat Plato’s redenering juist mank. In uiterste
instantie is het een axioma, een aanname, een geloof zo u wilt. Het is niet
wetenschappelijk te bewijzen."

"Want?..."

"Het is een geloof. En ik geloof er niet in. De ziel bestaat niet."

"U hecht dus geen waarde aan uw ziel?" Nicholas’ blik was strak op de man
naast hem gevestigd.

"Hoe kan ik nu waarde hechten aan iets dat niet bestaat?"

"Laat mij er dan een waarde aan hechten, als u dat wilt."

Geyselaar keek de ander verward aan. "Wat bedoelt u?"

"Laat ik het samenvatten." Nicholas ging even verzitten; zijn gezicht kreeg
een zakelijk trekje. "U heeft een ziel. Nee, spreekt u me niet tegen. U
geeft er niets om. Ik daarentegen... geef er zeer veel om. Om uw ziel, wel
te verstaan. Ik bedoel dat letterlijk."

"Ik geloof niet dat ik u nog kan volgen.™

"Wat ik u voor wil stellen is een transactie. U krijgt wvan mij een hoog-
waardig computerprogramma, dat al uw zakelijke problemen in één klap zal
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oplossen. Als tegenprestatie krijg ik van u de volledige beschikking over
uw ziel."

Geyselaar zei niets, luisterde alleen naar Nicholas’ overredende stemge-
luid.

"Een voordelige ruil voor u, lijkt mij zo," vervolgde deze. "En dan, ik heb
geen haast. U hoeft pas over zeven jaar uw deel van het contract na te
komen, zeven jaren die u zakelijk profijt, aanzien en succes zullen
brengen." Onder het gesprek had Nicholas enkele dichtbetypte vellen papier
uit zijn colbertjasje tevoorschijn gehaald en opengevouwen. Een vulpen
volgde. Zwijgend schroefde hij er de dop van af.

"Ja, inderdaad een redelijk aanbod," prevelde Geyselaar, terwijl hij de
bepalingen oppervlakkig doorlas. Zijn benevelde blik bleef rusten op de
leeggelaten plek onderaan het laatste vel. Vaag realiseerde hij zich de
waanzin van het geheel. Hoe kon dat contract al kant en klaar voor zijn
neus liggen? Alles stond al ingevuld, zag hij. De bepalingen, zijn naam en
persoonlijke gegevens, de looptijd van het contract, en zelfs de juiste
plaats en datum stonden al netjes onderaan het vel getypt.

"U hoeft alleen maar te tekenen," drong de stem van Nicholas weer tot hem
door. "Alleen maar te tekenen. Te tekenen... Tekenen..."

Minuten verstreken. De ban was gebroken. Het beeld loste langzaam oOp.
Nicholas vervaagde, werd schimmiger, verdween tenslotte geheel uit mijn
blik. Geleidelijk veranderde de gelagkamer weer in een normaal kantoorver-
trek. Geyselaar zat nog steeds achter zijn bureau; zweet parelde op zijn
voorhoofd. Hij =zag asgrauw.

"En... Wat deed je?" vroeg ik tenslotte voorzichtig.

"Wat kon het mij schelen! Ik had toch immers niets te verliezen bij die
krankzinnige transactie, dacht ik!"

"En dus...?"

Geyselaar ontspande zich en zei, rustig nu: "Ik pakte zijn pen aan en
tekende het contract."
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Hoofdstuk 3. Betaaldag

"De dwaas! Hoe kon hij weten
met wie hij onderhandelde?"

M.R. James, Kamer Nr. Dertien

"Welnu?" Ik hield mijn blik gespannen op Geyselaars gezicht gevestigd.

"Dus je hebt, om het even samen te vatten, een contract met een zekere
meneer Nicholas van een softwarehouse Kagsandra gesloten, nadat jullie je
allebei een stevig stuk in je kraag hadden gedronken. In dat contract
verplicht meneer Nicholas zich om jou een feilloos werkend computerprogram-
ma te leveren, waarvoor hij na een bepaalde termijn de beschikking over
jouw ziel zal krijgen. Zo is het toch?"

Geyselaar knikte. "Zoals ik je al zei: ik heb dat contract getekend. Wat
kon me gebeuren? Ik vond het in alle opzichten een voordelige zaak. Ik weet
dat jij er anders over denkt, maar ik geloof nu eenmaal niet in zoiets als
een ziel. Dus ik vond dat ik iets voor niets kreeg. Trouwens: ik wist op
dat moment natuurlijk ook niet hoe dat programma er uit zou zien, en of het
wel zou werken. En wie weet zou ik wel helemaal nooit meer iets van
Nicholas horen. Het kon wel een fantast zijn, die een flauwe grap met me
wilde uithalen. Maar dat bleek toch niet het geval. Want toen ik van
vakantie terugkwam op kantoor lag er al een pak op mijn bureau. Dit kaartje
zat er aan."

Geyselaar haalde een kaartije uit zijn portefeuille en reikte het mij over.
Ik las:

KASSANDRA SOFTWARE
MATCH HOUSE

666 ARCHANGEL ROAD

ST. EVALSTONE, CORNWALL

"Er zat een magneetband in," vervolgde Geyselaar. "Ik heb die eerst thuis
op mijn eigen computer ingelezen, om te zien wat er op stond. Maar ik had
zolets nog nooit onder ogen gehad. Het bleek geschreven in een zelfs mij
onbekende programmeertaal. Het heeft geruime tijd geduurd voordat ik het
een beetje kon ontcijferen. Maar van de werking snap ik nu nog altijd niet
veel." Hij krabde zich op de kruin. "Er zitten elementen in van de gewone
actuariéle kansberekening, dat is wel zeker. Maar het gaat veel verder. Het
programma trekt b.v. een complete horoscoop aan de hand van geboortegege-
vens, die het automatisch bij de Burgerlijke Stand opvraagt. Verder weet
het op een of andere manier achter diverse medische gegevens te komen, een
zeer fijn uitgewerkte bioritme-statistiek zit erin... Dat zijn dingen die
ik er uit heb kunnen vissen. Zeker is dat het in staat is op eigen houtje
in diverse andere computerbestanden in te breken. Maar nogmaals: het is het
meest gecompliceerde programma dat ik ocoit heb gezien. Het moet door een
onvoorstelbaar deskundig automatiseringsgenie zijn geschreven. De waarde
ervan moet bijna niet te becijferen zijn. En dat kreeg ik dus zomaar. Voor
niks."

"Niet helemaal," mompelde ik. "Ik dacht dat je je tot een kleine tegen-
prestatie had verplicht."
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"Ach, schei toch uit!" Geyselaars stem klonk schril. "Binnenkort heeft
Nicholas dus recht op mijn ziel! De onzin! Er bestaat helemaal geen ziel.
Niemand heeft ooit het bestaan ervan wetenschappelijk kunnen aantonen."
"Wel, waar maak je je dan druk over?" meende ik te moeten opmerken.

"Je wacht rustig tot die termijn om is en je ziet wel wat er dan gebeurt...
of niet natuurlijk. Wanneer is het trouwens eigenlijk zo ver?"

"Volgende week," zei Geyselaar mat. "Dat betekent dus dat ik nu bijna zeven
jaar hier ten onrechte als een genie te boek sta. Nadat ik mijn benoeming
had gekregen hoefde ik niets anders te doen dan dat Kassandra-programma te
laten inlezen op de computer. Dat was alles! Zelfs gegevens van verzekerden
invoeren hoefde niet. Op een of andere manier haalde-ie zelf alles op uit
allerlei bestaande files en bestanden. Binnen de kortste keren waren alle
achterstallige zaken afgewikkeld, en dat waren er niet weinig. En dat was
pas het begin. Naderhand begon alles zo mogelijk nog sneller te werken,
zonder dat ik er iets aan deed!"

"Hm..." zei ik nadenkend. "Heb je ooit geprobeerd nog eens met dat Kassan-
dra bureau in contact te komen?"

"Jawel. Ik heb ze gepoogd te bellen en te faxen. Maar zowel telefoon- als
faxnummer bleken niet of niet meer in gebruik. En de brieven die ik heb
gestuurd bleken onbestelbaar. Wel... Wat vind jij ervan? Wat kan die
Nicholas in vredesnaam van mij gewild hebben? Mijn ziel? Als ik die al heb,
hoe moet ik die dan aan hem overhandigen? Netjes verpakt in houtwol of
vetvrij papier soms? Hoe langer ik erover nadenk, hoe nerveuzer ik word. Al
die jaren heb ik eigenlijk geen rustig moment meer gehad! Ik dacht eerst,
idiocot die ik was, dat ik de hele zaak op den duur wel zou vergeten. Maar
dat was een belachelijke gedachte natuurlijk. Iedere dag opnieuw word ik
met dat krankzinnige programma geconfronteerd! En sinds ik tot de ontdek-
king kwam dat-ie overlijdensgevallen exact begon te voorspellen heb ik

s nachts haast geen oog meer dichtgedaan! Ik weet niet wat me straks te
wachten staat, maar ik raak er steeds meer van overtuigd dat het iets
verschrikkelijks zal zijn."

Zijn gezicht was verwrongen. Ook ik voelde me ongerust. Op niet nader aan
te duiden wijze voelde ik dat Geyselaar gelijk had. Er moest eenvoudig iets
tegenover de levering van dat Kassandra-programma staan. Wat hing hem boven
het hoofd? Daar was maar op één manier achter te komen.

"Waarom ben je nooit naar dat dorp teruggegaan?" vroeg ik. "Als je liever
van dat contract af wilde, dan had je toch kunnen proberen om het ontbonden
te krijgen?"

"Ik heb er vaak aan gedacht," zei Geyselaar vermoeid, "maar het zou een te
grote afgang geweest zijn. Ik zou daarmee in één klap toegeven bang te zijn
dat ik mijn ziel zou verspelen. En bovendien kon ik niet meer buiten dat
programma. Het was me als het ware de baas."

Ik dacht geruime tijd na. Als Geyselaar ter elfder ure nog van dat noodlot-
tige contract af zou willen zou hij moeten voortmaken. Ik had ook geen
duidelijk idee wat er met hem zou gebeuren, maar als dat programma in staat

was overlijdensgevallen te voorspellen... Een verschrikkelijke gedachte
schoot als een bliksemflits door mij heen.
"Dat computerbestand..." Ik keek hem strak aan. "Daar staan wij zelf

natuurlijk ook in?"

Geyselaar bleef onbeweeglijk zitten. Ik zag dat hem het zweet op het
voorhoofd stond. Hij had uiteraard meteen begrepen wat ik wilde.

"Ik hoef alleen mijn naam en geboortedatum maar in te voeren," fluisterde
hij tenslotte.
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Letter voor letter typte hij de gegevens in. Met bonzend hart keek ik toe.
Plotseling werd het scherm knalrood. Een korte boodschap verscheen:

"No information available". Geyselaar deinsde als door een adder gebeten
achteruit. Opnieuw sloeg hij de toetsen aan, met hetzelfde resultaat.
Ontzetting stond op zijn gezicht. Verwilderd keek hij mij aan.

"Niets! Dat is nog nooit gebeurd. Ik zal een andere verzekerde proberen."
Hij typte de naam van één van onze collega’s in, en keurig verschenen alle
aanwezige gegevens achter elkaar op het scherm. Niets ontbrak.

Daarna probeerde hij nogmaals zijn eigen naam. Maar opnieuw verscheen
dezelfde boodschap: "No information available" tegen een bloedrode achter-
grond, nu echter gevolgd door een tweede mededeling:

"Kassandra is now closing down".

"Dat is alles, vrees ik." Met een traag gebaar drukte Geyselaar een knopje
in, en het scherm flitste uit.

Ik haalde diep adem. "Geyselaar... Mag ik je een goede raad geven?"
Geyselaar wreef over zijn gezicht. "Laat maar. Ik was er zelf al opgeko-
men." Hij trok zijn agenda. "Ik ga naar Engeland. Naar Cornwall. Zo spoedig
mogelijk."

Het kost me moeite mij te realiseren dat dit alles al weer tien jaar
geleden is. Maar wat doet de tijd ertoe? Laat ik proberen zo goed mogelijk
mijn verslag af te ronden. Er is overigens niet veel meer te vertellen.
Menigeen zal zich immers nog herinneren hoe, op de dag na Geyselaars
overhaaste vertrek naar Engeland, op onverklaarbare wijze een ernstige
computerstoring flinke delen van ons bedrijf voor weken lam legde.

De chaos was enorm, die dag. Met name op de afdeling Pensioenuitkeringen
werkte niets meer. Ik had mij die ochtend even over half tien naar Geyse-
laars afdeling begeven, nadat Zeebergh, een van zijn medewerkers, mij
telefonisch had meegedeeld iets zeer verontrustends te hebben ontdekt.

Het leek hem beter dat ik zelf even langskwam.

Vol bange voorgevoelens stapte ik in de 1lift. Wat er ook aan de hand was,
het was iets onherstelbaars, dat wist ik al zeker voordat ik de afdeling
Pensiocenuitkeringen was binnengelopen.

Zeebergh zat met een gezicht vol ongelovige verbazing achter Geyselaars
bureau een computer-outprint te bestuderen. Hij keek op toen ik binnenkwam.
"Hier snap ik niets van, meneer. Dit is het laatste wat de computer
vanochtend heeft geleverd voor de storing begon... Heeft u dit behandeld?"
Ik schudde het hoofd en nam het papier aan, hoewel ik al praktisch zeker
wist wat er op zou staan, nog voor ik er een blik op geworpen had.
Inderdaad bevatte het de mededeling, dat voor de nabestaanden van Geyse-
laar, Adrianus, een uitkering van weduwen- en wezenpensioen diende in te
gaan, ingaande heden...

"Ik dacht," hoorde ik Zeebergh voortgaan, terwijl ik mij als verdoofd op
een stoel had laten neervallen, "dat u het misschien gisteravond laat
meteen al geregeld had, nadat het nieuws van de ramp bekend was gewor-
den..."

Met een ruk hief ik mijn hoofd op. "Welke ramp?"

"Heeft u de radio of televisie gisteren dan niet aangehad?" vroeg Zeebergh
verbaasd. "De kranten staan er ook vol van." Hij haalde een exemplaar uit
zijn tas. "Ik bedoel dit."
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Met uitpuilende ogen las ik de koppen: Scheepsramp bij Zeebrugge. Veerboot
"Herald of Free Enterprise’ gekapseisd. Waarschijnlijk meer dan honderd
doden. ..

Hier wil ik het verslag beéindigen. Het is hier niet de plaats uit te
weiden over de maandenlang voortslepende reorganisatie van de afdeling
Pensicenuitkeringen, nocdzakelijk nadat gebleken was dat het programma van
Geyselaar nooit meer opgestart zou kunnen worden. Sterker nog: van het hele
programma is nooit een spoor meer gevonden. De tape bleek geheel gewist, en
iedere schriftelijke documentatie was onvindbaar. Het was eenvoudig of het
programma ncooit bestaan had.

Om die reden voel ik dat het ook zinloos zal zijn op zoek te gaan naar
Kassandra of naar mr. Nicholas. Geen van beiden zal ooit worden teruggevon-
den.

Voor Geyselaar kan niemand meer iets doen. Als ik erg godsdienstig was zou
ik nu kunnen besluiten met een gebed dat zijn ziel de eeuwige rust mag
vinden, in weerwil van dat vervloekte contract. Maar in werkelijkheid weet
ik niet wat ik ervan denken moet. Misschien, wie zal het zeggen, valt enige
hoop te putten uit de Apocalyps, het Boek der Openbaring, waar wij beiden
zoveel belangstelling voor hadden. In hoofdstuk 20, vers 10, staat immers:

"En de Duivel, die hem verleid had, werd opnieuw
neergeworpen in de poel van vuur en zwavel."

EINDE

Leo Knoops
Wim Knoops
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COLOFON

Van dezelfde auteurs zijn verschenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - 1982)

2. Het Noodlot van St. Wijnandsklooster
(spookverhaal - 1983)

3. Drie Dode Directeuren
(assurantiethriller - 1984)

4. Foutloze Methode
(verhaal - 1985)

5. Onrust op St. Gregoria
(toneelstuk in drie bedrijven - 1986)

6. Het Kassandra Programma
(3-delig horrorfeuilleton - 1987)

7. Het Geraamte achter het Beeldscherm
(assurantiethriller - 1988)

8. Terugkeer om Middernacht
(spockverhaal - 1989)

9. Gasten op Kerstavond
(Kerstnovelle - 1990)

10. De Vloek van de Kluizenaar
(assurantietragedie - 1991}

11. Het Testament van de Tempelier
(Kerstvertelling - 1992)

12. De Heks van Bleskensgraaf
(spookverhaal - 1993)

13. De Ondergang van St. Gregoria
(eenakter - 1994)

14. Het Veld van Eer
(Gruwelverhaal - 1994)

15. De Herfstmoorden
(Rotterdamse thriller - 1995)

16. De Ruine van de Abdijkerk
(spoockverhaal - 1996)

Slechts enkele van deze titels zijn nog (beperkt) leverbaar
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